Oud-Almelose schrijf t ontroeren
boek over Molukse familie

Begin november hield
schrijver en freelance
journalist Linda Huijsmans
(47) op uitnodiging van
boek- en kantoorvakhandel
Reterink in Wierden een
lezing over haar onlangs
verschenen boek ‘Zo
Nederlands Als Wat’.

» Door Eddy Kolfoort
P Almelo

Aan de hand van vier gene-
raties Molukse vrouwen ver-
telt zij het boeiende verhaal
over tegenslag, voorspoed
en politieke intriges in deze
gemeenschap.

Reden voor deze krant met
haar te praten over aanlei-
ding van het boek en de bron
van haar belangstelling voor
de groep voormalige KINIL-
militairen die begin jaren 50
naar Nederland kwamen met
de belofte van de Nederland-
se regering dat zij snel terug
konden keren naar een zelf-
standige Republik Maluku
Selatan (RMS) een vrij en
autonoom Ambon.

In eerste instantie wordt de
groep van ruim 12 duizend
Molukkers ondergebracht in
kampen als Vught en Wes-
terbork.

Ze zouden toch maar kort in
Nederland blijven maar al
snel bleek de werkelijkheid
weerbarstiger en werden ze
in speciale Molukse wijken
verspreid over ons land ge-
plaatst.

Centraal in het boek staan
Adam en Jublina Woearba-
naran en hun twee Kkleine
kinderen die in 1951 in de
haven van Rotterdam arri-
veerden.

Na een eerste opvang in
Vught kwam de familie in
Rijssen terecht, “Jaren later
raakte ik bevriend met een
kleindochter van Adam en

Jublina”, aldus Linda. Haar
nieuwsgierigheid naar de cul-
tuur van de familie werd ge-
prikkeld waardoor ze zich ging

)} Boeiend verhaal
over tegenslag,
voorspoed en
politieke intriges

verdiepen in hun achtergrond.
Al snel werd duidelijk dat niet
alle Molukkers in de ban waren
van een autonoom Ambon wat
hen beloofd was en dus niet of

Linda Huijsmans heeft een lezing gehouden over haar boek Zo Nede rlandé Als Wat.

nauwelijks teleurgesteld waren
dat deze belofte niet werd inge-
lost. De groep voor wie dit wel
gold zag geen reden zich aan
te passen aan de westerse cul-
tuur en hield vast aan het grote
ideaal en hun eigen waarden en
normen.

De droom van de RMS kwam
in de loop van de jaren steeds
neer onder druk te staan wat in
de jaren 70 onder andere aan-
leiding was voor de dramatische
treinkapingen.

“De familie Woearbanaran
kwam echter van oorsprong
van de Zuid-Oost Molukken
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en zij die uit dit gebied kwamen
hadden niet zoveel op met dit
ideaal™.

Genoemde familie koos dan
ook al vroeg een nieuw bestaan
in Nederland op te bouwen wat
haar niet door iedereen in dank
werd afgenomen. “Materieel
ging het hen voor de wind, kin-
deren goed gekleed en een auto
voor de deur”.

Jaloezie en afgunst en ook ge-
brek aan solidariteit met het
RMS-ideaal leidden uiteindelijk
tot een geweldsexplosie waarna
de familie nogal halsoverkop
Rijssen moest ontvluchten.

Meerdere boeken

‘Zo Nederlands Als
Wat” is verkrijgbaar in
alle boekwinkels. De
Fietsgids Berlijn staat
ook op naam van Lin-
da Huijsmans en ook is
zij auteur van de Lesbo
Encyclopedie. Tussen
haar achtste en acht-
tiende jaar woonde zij
in Almelo waar zij de
ywo-opleiding volgde
aan het Pius X College.
Momenteel woont ze
in Amsterdam.



